i 


Şehidimiz  Idris  Bol&t'ı  son  yolculuğuna  uğurladık 


31  Mart  20 16  gürü 
Ha  k  ka  ir  i  -Yüksekova  fil 
çe&înde  şehid  edilen  6- 
zel  Harekat  polis  me¬ 


muru  Idris  Bolat  (23} 
için  1  Nisan  2016  Cuma 
günü  Amasya  ve  ilçemize  bağlı  Karamuk 


tören  düzenlendi. 

Şehidimizin  cenazesi  öğleden  önce  Amasya  Üniversitesi, 


din  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi  morgundan  alınarak  Amasya 
merkez  Helvacı  mahallesindeki  baba  evine 
getirildi. 

Mahalleli  taralından  karşılanan  şehid  tize  I  harekat  poitsi  Bel  at 
için  baba  evi  önünde 
helallik  alındıktan  sonra  şehidin  naaşı  cenaze 
aracı  ile  Sultan  Bayezid  (İmaret)  camii  avlusuna  getirildi.  Şehidimiz  için  gerçekleştirilen  resmi  törene; 
şehidimizin  ailesi  ve 
yakınları,  ilimiz  Valisi 
İbrahim  Halil  Çomaktekin,  ilimiz  milletvekilleri  M.  Naci  Bosta rtcır 
Haluk  İpek  ve  Mustafa 
Tünce  r,  Garnizon  Ko¬ 


mutanı  Tuğgeneral 
Mustafa  Yılmaz,  Amasya  Belediye  Başkam 
Cafer  Özdemir,  İl  Emniyet  Müdürü  Mehmet 
Artunay  ve  yoğun  bir 
vatandaş  topluluğu 
katıldı. 

Tören  alanında  şehidimizin  babası  Osman,  annesi  Hatice  ve 
kardeşleri  Meryem  ile 
Enes  Bolat'ın  güçlükle 
ayakta  durduktan 
gözlendi. 

Cuma  namazına 
müteakip  İl  Müftüsü 
İsmail  İpek  tarafından 
kıldırılan  cenaze  namazın  ardından  şehidimizin  cenazesi  Karamuk  köyüne  getirildi. 
Karamuk  kabristanlığı 
önünde  düzenlenen  tö¬ 


rene  ise  Ladik,  Asarcık, 
Erbaa,  Suluova  ve  ilçemizin  değişik  köylerinden  2000'  in  üzerinde  vatandaş  katıldı. 
Şehid  Bolat'ın  cenazesi,  22  Aralık  IS92 
günü  Diyarbakır'da  vatani  görevini  yaparken 


şehid  olan  amcası  İdris 
Bolat'ın  20  metre  ilerisinde  top  rağa  veri  İdi . 

Şehidimize  Cenab- 
ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  milletimize  baş  sağlığı  dileriz. 
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İlçemizde  ödüllü  yarışma 


Amasya  üniversi-  per%  "Sandalye"  “Mer- 


Kütüphane  Haftası  kutlandı 


tesl  İle  Amasya  Sanayi 
ve  Ticaret  Odasının 
(ATS O)  katkılarıyla 
toplamda  20  bin  TL  üdüllü  Süper  Bir  Fikrim 
Var'  adlı  proje  yaraşması  düzenlendi. 

Proje  yarışmasının 
tamtamına  devam  eden 
Amasya  Üniversitesi 
Rektör  Yardımcısı  Prof. 
Dr.  Feda  Üner,  Amasya 
Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  İl  Müdürü  Mürsel 
Kul  oğlu,  Teknik  Bilimler  M  YO  öğ  retf m  görevlileri  Harun  Yaka  ve 
Cenk  Gezegin'den  oluşan  tanıtım  grubu  Taşova  ilçemizde  esnaflık 
yapan  “Sedye",  "Si- 


1  Nisan  2016  Cuma  günü  meydana 
gelen  olayda  elektrik 
akımına  kapılan  İşçi 
bayatını  kaybetti. 

Edinilen  bilgiye 
göre,  saat  11.30  sularında  ilçemize  bağlı 
Çaydibi  köyündeki  bir 
inşaatta  çalışan  inşaat 
işçisi  Erbaa  nüfusuna 
kayıtlı  Adil  Yüksel  (51), 


divan"",  ve  llDestek  aparatr  gibi  S  değişik  amaçla  kullanılabilme 
özelliğindeki  "Çok  amaçlı  merdiven"'  projesi  ile  ödül  alan  Cavlt 
Dönmez’î  ziyaret  ettiler, 

Dönmez  'in  planladığı  yeni  projeler  hakkında  görüş  alışverişinde  bulunan  öğretim  elemanları  Dönmez'e  her  türlü  desteği 
vereceklerini  belirttiler.  Üniversite  öğrencileriyle  Amasya  halkı¬ 
na  araştırma,  buluş 
yapma  heyecanı  aşılamak,  insanların  ilgisini 
bilim  ortamına  çekmek 


söktükleri  ıslak  tahta 
kalıpların  yüksek  gerilim  hattına  temas  etmesi  sonucu  elektrik  akımına  kapıldı. 

Adil  Yüksel,  olay 
yerinde  hayatını  kaybederken,  Yükselin 
cenazesi  incelemeden 
sonra  İlçemiz  Devlet 
Hastanesi  morguna 
kaldırıldı 


amacıyla  yapılan  Süper 
Bir  Fikrim  Var  adlı  yarışmanın  tanıtımım 
yapmak  amacıyla  ziyaretlerde  bulunduklarını  ve  yarışma  hakkında  bilgi  verip  bir  fikri  çılanları  yarışmaya  davet  ettiklerini  belirten 
Amasya  Üniversitesi 
Rektör  Yardımcısı  Prof. 
Dr.  Feda  Öner,  "Ödüllü 
proje  yarışmalarımızla 
öğrencilerimizi  ve  Amasya  halkını,  özellikle 
de  sanayi  esnafını  yenilikçi  düşünmeye  teşvik  ediyoruz.  İçinde  “1- 
cat  çıkarma  "  duygusu 
olan  herkese  bir  ortam 
sağlamak  istiyoruz. 
Önceki  ödüllü  yarışmalarımızda  da  çok  güzel 
ürünler  ortaya  çıktı." 
dedi. 

Çağımızın  en  önemii  kavramlarından 
birinin  inovasyon  olduğunu  ve  bu  yarışmada 
da  yenilikçi  projelerin 
olacağına  değinen 
Prof.  Dr.  Öner,  “Proje 
yarışması  iki  kategoride  yapılacak  olup  Amasya  Üniversitesi  öğ- 


tanıtıldı 

rencllerl  kendi  aralarında  Amasya'da  ikamet  eden  vatandaşların  kendi  aralarında  yarışacak.  Birinciye  5  bin, 
İkinciye  3  bin,  üçüncüye  2  bin  TL  ödül  verilecek.  Fen  ve  sosyal  bilimler  alanındaki  tüm 
projelere  açık  olan  yarışma  oluşturulacak  bir 
değerlendirme  kurulu 
tarafından  gerekçe, 
yöntem,  hedef  kitleye 
uygunluk,  yaratıcılık, 
uygulanabilirlik,  geliştirilebiliri  Ik,  özgünlük 
ve  yenilikçilik,  materyal  ve  metodun  yeterliliği,  estetik,  proje  sunumu  başlıkları  üzerinden  yüz  puan  üzerinden  değerlendirilecek. 
Son  başvuru  tarihinin 
29  Nisan  2016  olduğu 
proje  yarışmasının  ön 
değerlendirme  tarihi  5 
Mayıs  2016,  final  toplantısı  İse  12  Mayıs 
2016  tarihinde  yapılacak.  Başvurular  Teknik  Bitimler  Meslek 
Yüksekokulu'na  yapılacak"  diye  konuştu. 


İlçemizde  52. 
Kütüphane  Haftası  dolayısıyla  program  düzenlendi. 

31  Mart  2016 
Fcrşembe  günü  Müftülük  konferans  salonunda  düzenlenen  program  saygı  duruşunda  bulunulması  ve  İstiklal  marşının  okunması  ile  başladı. 

İlçe  kütüphanesi 
çalışmaları  hakkında 
bilgiler  veren  Kütüphane  Şefi  Mine  Sayan; 
"İnsan  yaşamının  sürekli  geliştirilmesi  ve 
sürdürülmesinde  en 
temel  ihtiyaçlardan  biri  olan  ve  içinde  bulunduğumuz  çağa  adını  veren  bilgi,  kütüphanecilik  mesleğinin 
odak  noktasıdır.  Okumanın,  araştırmanın 
ve  öğrenmenin  merkezi  olan  kütüphaneler 
her  türlü  eğitim  aşamasında  yön  belirleyici 
ve  hayata  tutunabileceğimiz  bilgileri  topladığımız  mekânlardır. 
Özetle  kütüphaneler 
barındırdığı  bilgi  kaynakları  ile  bilginin  ve 
belgenin  edebi  merkezleridir.  Eğitimin  önemli  bir  parçasını  o- 
I  uştu  ra  n  hal  k  kütüphaneleri  bilgi  için  bir  ge¬ 


çiş  kapısı,  eğitim  İçin 
yasayan  bir  güçtür" 
dedi. 

Öğlenciler  tarafından,  hafta  kapsamında  çeşitli  şiirlerin 
seslendirilmesin  in  ardından  kitap  ve  okuma 
konulu  skeç  sahnelendi. 

Daha  sonra  İlçe 
halk  kütüphanesinden 
2015  yılında  en  çok 
kitap  okuyan  ilkokul 
öğrencilerinden;  Yeşilırmak  ilkokulundan 
Sencer  Al  kan.  Hayati 
Taş  ve  Gökay  Alkan'a 
ortaokul  öğrencilerinden;  Atatürk  Ortaokulundan  Ali  Murat 
Bayın  ve  Sem  an  ur  Yufkacı  ile  Cumhuriyet  Ortaokulundan  Melike 
Sıla  Gül'e,  lise  öğrend- 
[erinden;  Anadolu 
Lisesinden  Mehmet 
Akif  Günaydın,  Yeşl [ır¬ 


mak  Çok  Programlı  Anadolu  lisesinden  Serpil  Duman  ve  Melike 
Keskin  ile  Süleyman 
BursalI  Anadolu  Sağlık 
Meslek  Lisesinden  Fatma  Sümeyye  Aydemlr'e  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Garnizon 
Komutanı  1.  Üstteğmen  Mustafa  Kemal 
Akcan,  Belediye  Başkam  Bayram  Öztürk 
tarafından  çeşitli  hediyeler  verildi.  Programa  Cumhuriyet  Başsavcısı  Erdem  Kocaoğlu,  Cumhuriyet  Savcısı  Ziya  Burak  Gürgah,  İlçe  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustara  Tüme  r,  Müftü  Harun 
Yılmaz,  İl  Genel  Meclis 
üyesi  G.  Hayati  Özkan, 
kurum  müdürleri,  öğretmen,  öğrenci  ve  vatandaşlar  katıldı. 


Elektrik  akımına  kapılan  inşaat 
işçisi  hayatını  kaybetti 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


05/04/2016 


Damızlık  Koyun  ve  Keçi 
Yetiştiricileri  Başkanlığına 


Kaymak  ailesinin 

•  I  l«  ^  »I  İt 

uzuntulu  gunu 


Cafer  Korucu  seçildi 


Amasya  Damızlık  Koyun  ve  Keçi  Yetiştirici¬ 


leri  Bidigi'nin  olağan  şenel  kurulu  2  Nisan  2016 
Cumartesi  günü  gerçekleştirildi. 

26  Mart  2016  günü 
yapılmasına  karar  alınan 
birliğin  genel  kurulu  çoğunluk  sağlanamadığı  Içîn  2  Nisan  2016  tarihine 
ertelenmişti.  Amasya  genelinde  yaklaşık  90Û  üyesi  bulunan  Damızlık  Koyun  ve  Keçi  Yetiştiricileri 
Birliğinde  263  üye  ile  ilçemiz  en  çok  üyeye  sahip 
ilçe. 

Yampaş  Düğün  sa¬ 


lonunda  yapılan  genel  kurulda  630  üye  oy  kullandı. 
Oylatın  ikisi  boş  çıkarken, 
altısı  geçersiz  sayıldı. 
Mevcut  başkan  Mustafa 
Uyar  297  oy  alırken,  32S 
oy  alan  Cafer  Korucu  başkan  lığa  seçildi.  Cafer  Korucu'nun  listesinde  yer 
alan  ilçemizden  Halil  İbrahim  Bayram  (Şahinler) 
ve  Vasin  Ûcal  (Boraboy) 
yeni  yönetim  kuruluna 
seçilmiş  olup,  Başkan  Cafer  Korucu  ve  yönetim  kurulunu  tebrik  ediyor,  haşarılar  diliyoruz. 


Dereköy'de  2,  Andıran' da 
1  parsel  sit  alanı  olarak 
ilan  edildi 


İlçemize  bağlı  Dereköy  köyünde  377  ve  233 
nolu  parsellerle  Andıran 
köyünde  776  nolu  parseller  BİT  alanı  olarak  tescillendi. 


ÖDEDİLER 
Önce  etti  müzakere 
Şimdi  eder  mücadele 
Faturası  şehitlere 
Can  vererek  ödediler 

Sabi  sizde  şehit  var  mı? 
Sizde  ana  ağladı  mı? 

Sizin  evde  matem  varını? 
Nakit  bedel  ödediler 

Vatan  sade  fa  kirin  mi? 
Garip  çeker  çilesini 
Onun  geli  r  şeh  itleri 
Vefa  borcun  ödediler 

Zenginlerin  yok  vefası 
Ne  vatanı,  ne  bayrağı 
Tek  derdi  var  dünya  malı 
Vatana  ne  ödediler 

Davul  île  zuma  ile 
Oğul  verdik  askerliğe 
Namus  bizde,  şeref  bizde 
Vatan  borcu  ödediler 

Turgut  derki;  sorsam  hanı 
Askerlik  de  ne  ocağı 
Orda  Mubammed  sancağı 
Kutsal  görev  ödediler 


Amasya  Müze  Müdürlüğünce  hazırlanan  rapora  göre;  Koma  dönemi 
nekropol  alanının  ııı.  derece  3İT  alanı  olarak  tescili  hakkında  Kültür  ve  Tu¬ 


rizm  Bakanlığı  Samsun  Andıran  köylerindeki  üç 
Kültür  Varlıklarını  Koru-  parseli,  18. 02. 2Û 16  tarih 
ma  Kurulu  i  fi  Şubat  2016  ve  326  S  sayılı  karar  ile  sit 
Perşembe  günü  bir  top-  a  lanı  olarak  tescil  etti, 
lantı  yaptı. 

Kurul,  Dereköy  ve 
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İlçemiz  Mercimek  köyünden  Recep  Kaymak  (74) 
hayatım  kaybetti. 

Mercimek  köyü  Haber 
portalı  sitesinin  editörü  Ali 
Osman  Kaymak'ın  amcası 
merhum  2  Nisan  2016  günü 
vefat  etti.  Merhumun  cenazesi  3  Nisan  2016  Pazar  günü 


Mercimek  köyü  camiinde  öğle 
namazı  sonrası  kılınan  cenaze 
namazının  ardından  köy  kabristanlığında  toprağa  verilmiş 
olup,  merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi 
ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


GÖNÜL  ÇEŞMESİ 


Genel  Kurul  ilanları: 

170.00  TL 

■t 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 

& 

50.00  TL 

Zayii  hanları:  20 ,0ü  TL 

ra 

Tüzük  ilanı:  30 Ü  TL 

(Fiyatlara  KDV  Dahi!  Değildir) 

Yurtiçi  â  A  yİ  lif.  3ÎO.OO.  TL 
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Ödmatı  Baj; 


Mersin  yolculuğum  başlamadan  önce  gezip  görmemi 
ve  ziyaret  programımı  düzenlemek  için  şehir  hakkında 
internetten  tarama  yapıyorum. 

Türkiye'nin  en  kalabalık  onuncu  ili.  2015  yılı  itibariyle 
şehrin  nüfusunun  İ.745.2Z1  olduğu  bilgisine  ulaşıyorum. 
Büyü kşehir belediyesi  statüsü  bulunmaktadır. 

Türkiye'nin  güneyinde  bulunan  bir  liman  kentidir. 
Mersin  Umanı  Türkiye'nin  en  büyük  limanlarından 
biridir.* 

Şubat  ayının  ilk  haftası  içerisinde  yaşadığım  şehir  kar 
yağışı  ile  soğuk  günlere  merhaba  derken,  Mersin 
yolculuğum  başlıyor. 

07  Şubat  2016  Pazar  sabahı  06.00  da  şehrin 
merkezinden  Suphi  Öner  Öğretmenevine  ulaşmak  üzere 
servise  bindiğimde  dua  vaktim  gülümsüyor. 

Odamdan  sahili  ve  denizi  izlediğimde  canlılık  beni 
sahile  ulaştırıyor.  Güneşin  ilk  ışıklan  Üe  birlikte  sahile 
iniyorum.  Yürüyüşe  başlayan  kent  sakinlerinin  tekli  ve 
kalabalık  ekip  halindeki  ritimlerini  izliyor,  sohbetlerine, 
gülüşlerine,  gıpta  ediyor,  yaklaşık  üç,  d  ört  km.  yürüyorum. 

Deniz,  sahil  ve  ben  kendi  sessizliğimizde  sözü  ortaya 
alıp  sohbete  akıyoruz.  Ben  ki  denizi  seviyorum.  Sahili 
seviyorum.  Güneşi  seviyorum.  Dalgaları  seviyorum. 
M  esi  eki  Hizmetıçİ  Eğitim  programı  çok  faydalı  geçiyor. 
Yıllardır  görmediğim  arkadaşlarımla  hasret  gideriyor,  bilgi 
ve  birikimlerimizi  paylaşıyor,  faydalı  görüşmeler 
yapıyoruz. 

Serbest  zamanlarda  ziyaret  ediliyor  ya  da  ziyarete 
gidiyorum.  Şehre  indiğim  andan  itibaren  Kudret  Ünal 
ağabeyin  her  gün  ziyareti  mutlulukların  en  güzeli. 

Kültür  insanı.  Uluslararası  programların  beyni  olan 
emekli  eğitimci.  Araştırmacı  şair  ve  yazar.  Mersin  Şairler 
ve  Yazarlar  Derneği  Başkanı  Sıiheyla  Erg  lider  ve  Yönetim 
Kurulu  üyesi  Mustafa  Doğan  île  edebiyatın  derinliklerinde 
Mersin  merkezli  sohbet  ediyoruz. 

Yine  Mersin  Yazarlar  Derneği  Başkanı  Rüştü  Aydın'ı 
Kudret  Ünal  hocam  ile  birlikte  ziyaret  ediyoruz.  Şiir, 
roman,  hikâye  alanında  yapılan  bilgi  alışverişi  şehirdeki 
şairlerimizin  çalışmaları  İle  ilgili  bilgiler  beni  mutlu  ediyor. 
Kitaplarımızı  imzalıyoruz.  "4  Mevsim  Kültür-  Sanat- 
Edebiyat  ve  Haber  Bülteni1"  olarak  dergi  çıkarıyor.  Yine 
haftalık  bir  de  gazete  çıkarıyor.  Oda  arkadaşım  Şükrü 
Keskin  Beyle  uzun  yıllar  birlikte  çalıştık.  Bu  nedenle 
aralıklarla 

Tokat'ı  konuşuyoruz.  Tokat  doğduğum  şehir,  görev 
yaptığım,  her  bölgesini  karış  karış  bildiğim,  hasretini 
yaşadığım,  şiirler  ve  dahi  denemeler  yazdığım  şehir. 

Mevsim  kıştır.  Akdeniz'in  bu  güzel  şehrinde  bahar 
tadında  günler  yaşıyoruz. 

( https://tr.wikipedia.org/wiki/  Mersin) 
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Pasaj  s ûilİ  dilimize 
Fransızcadan  geçen  bir 
kelime.  Farklı  anlamlarda 
ku Hamlıyor,  Bu  yazıda  biz 
ilçemizdeki  pasajın  gelişiminden  bahsedeceğiz. 

Taşova  pasaj  ile  ilk  kez 
1960’li  yıllarda  tanıştı. 
Çağ  par  caddesi  ve  Oteller 
caddesinde  iki  ayrı  kapısı 
bulunan  Hacı  Nuri  Şiran lı 
pasajında  Ali  Rıza  Günaydın1  ın  kurduğu  ilk  matbaa  ve  Taşova  gazetesi 
1971  ve  1976  yıllan  arasında  hizmet  vermişti.  O 
donem  pasajda;  merhum 
Yılmaz  Şenses'e  ait  beyaz 
eşya  mağazası,  Fehmi 


Kaymak'ın  berber  dükkanı, 
Rıfat  Doğan  a  ait  kundura 
tamir  işyeri,  Nazım  Aydın 'ın  pide  salonu,  merhum  Enver  YiğEt'in  terzi 
dükkanı  gibi  küçük  işyerleri  bulunuyordu.  Halen  bu 
pasajın  büyük  bolümü 
Özgür  Süpermarket  tarafından  kullanılıyor. 

İlçemizin  ikinci  büyük 
pasajı,  1981  yılında  merhum  Hüseyin  Al  tun  tarafından  tarafından  yaptırıldı.  Bir  dönem  yirminin  üzerinde  işyeri  ile  hareketliliğini  sürdüren  Altun  Pasajı,  günümüzde  canlılığını 
yitirmiş  durumda. 


1984-1994  yılları  arası 
iki  dönem  belediye  başkanlığı  yapan  merhum  Nihat 
Yıldırım,  ilçemize  dört  ayrı 
belediye  pasajı  kazandırdı. 
İlçe  esnafının  karşı  çıkmasına  rağmen  1985  yılında  inşaasına  başlanan 
eski  buğday  pazarına  yapılan  pasajın  30  işyerinden 
oluşan  birinci  katı  için  77 
Haziran  1986  günü  yapılan 
ihale,  ilçemizde  günlerce 

İündem  oluşturmuştu. 

zellikle  köşe  başındaki  4 
işyeri  uçuk  fiyatlarla 
tutulmuştu.  Pasajın  kuzey 
batısındaki  işyeri  aylık 
yüzbin  lira  gibi  astronomik 


bir  rakamla  fotoğrafçı 
Osman  Bahar  tarafından 
tutulurken,  diğer  köşeyi 
Gazete  bayi  Şükrü  Soya!  86 
bin  liraya,  Aytaç  caddesi 
kısmındaki  köşeler;  merhum  Mustafa  Gün  doğdu 
tarafından  62  bin  900  lira, 
merhum  Ali  Sayın  tarafından  50  bin  500  liraya 
tutulmuştu.  Dış  cephedeki 
dükkanlar  ise  36  bin  500 
lira  ile  68  bin  lira  arasında 
değişen  fiyatlarla  kiraya 
verilmişti.  Pasaj  içindeki 
dükkanlar  da  15  bin  100 
lira  45  bin  lira  arasında 
kiracı  bulmuştu.  Birinci  kat 
ihalesinden  elde  edilen 


gelirlerle  de  İkinci  kata 
kıraathane,  lokal  ve  parti 
teşkilatı  biçiminde  sekiz 
adet  işyeri  bulunuyordu. 

22  yıl  hizmet  veren 
Belediye  pasajından 
onlarca  esnaf  geldi  geçti. 
Pasaj  29  Şubat  2008'de 
dönemin  Belediye  Başkam 
Mustafa  Korkmaz  tarafından  yıkılarak  meydan 
düzenlemesi  yapıldı,  23 
Temmuz  2015  tarihinde 
Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk  ise  farklı  görselliklerle  meydanı  şimdiki 
şekline  dönüştürdü.  Buradan  Rahmeti  rahmana  kavuşan  başta  merhum  eski 


Belediye  Başkanı  Nihat 
Yıldırım,  pasajda  İşyeri 
bulunan  eski  Esnaf  Kefalet 
kooperatifi  başkanı  Mustafa  Kemal  Turan,  Esnaf  ve 
Pazarcılar  derneği  başkanı 
2ekı  Sağlam,  İsmet  Yılmaz, 
İzzet  Akın,  Kadir  Önder,  Alî 
Sayın,  Mustafa  ve  Ömer 
Gün  doğdu,  AH  Aydın,  Hilmi 
Usta  Sami  Öncü,  Hikmet 
Aydın’a  Ali  ahu  Teala'dan 
rahmet  dilerken,  o  günden 
bugünlere  varabilen  diğer 
esnaflarımıza  bol  kazançlar  ve  hayırlı  uzun  ömürler 
diliyoruz. 


Merhum  Alpaslan  Türkeş 
vefatının  19.yılında  unutulmadı 


İlçemiz  M.  Yüksek  Okulu 
Posta  Hizmetleri 


4  Nisa  rı  1997  günü  tıayata  ve  - 
da  eden  Milliyetçi  Hareket  Partisi 
kurucusu  ve  Genel  Başkanı  merhum 
Alparslan  Türkeş  ve  şehitlerimizin 
ruhuna,  4  Nisan  2016  Salı  günü 
akşam  namazından  sonra  Merkez 
Çarşı  camiinde  mevlid  i  şerif  ututuldu. 

Düzenlenen  Mevlid-i  şerif 
sonrası  bir  açıklama  yapan  MHP  İlçe 
Başkam  Aslan  Berber  ;  "Hayatını 
ülkesine  ve  milletine  adamış,  milletimizin  yine  bugünkü  gibi  Türkiye'nin  bütünlüğü  tehlikedeyken  ve 
kendi  değerleri  içinde  bir  umut  aradığı  bir  dönemde  ortaya  çıkarak 
muhteşem  eserlere  damgasını  vurmuş,  gençliğimizin  milli,  dîni  ve  ilmi 
alarak  yetiştirilmesine  çak  ciddi 
katkılar  sağlamış,  gerçek  bîr  dava 
adamı  Başbuğumuz  Alparslan  Türkeşin  ölümünün  19  yıl  dönümünde 


binlerce  kalp  btzlerfe  beraber  atmaktadır. 

Ülkücüler  insanlık  özlemi  içinde  ne  uşak  olmayı,  ne  de  başkalarını  uşak  alarak  kullanmayı  kabul  etmeyen  şerefli  bir  bayrağın  taşıyıcısıdır.  Kötülenen  Türklük,  istismar  edilen  yüce  dinimizdir. 

Bu  vesile  ile  gönlümüzdeki 
yeri  hiç  değişmeyecek  olan  Başbuğumuz  Alpaslan  Türkeş  Bey'i  dua, 
ülkücü  şehitlerimizi  rahmet,  şükranla  yad  ediyoruz..  Bu  mukaddes 
borcu  ifa  ederken  merhum  liderimizin  kabrinin  nur,  mekanının  cennet  elmasını  Cenab-ı  Allah'tan  niyaz 
ederim.  Onun  müslüman  Türk  milleti  için  manevi  vasiyeti,  ülkücülerin 
milletle  kenetlendiği  ve  tam  bir 
kucaklaşma  yaşadığı  gün  gerçekleşecektir. 

Ruhu  şad  elsun  "ded  i . 


öğrencileri  Amasya 
PTT'yi  ziyaret  etti 


2014-2015  Akademik  yılında  eğitime  başlayan  ilçemiz 
Yüksel  Akın  Meslek  Yüksek  okulu, 
Posta  Hizmetleri  Bölümü  öğrencileri,  teknik  gezi  çerçevesinde  ilini  İz  PTT  şu  besi  n  i  ziyaret  ettiler. 

Öğrenciler,  bölüm  hocaları 
öğretim  görevlileri  YılmazÇakır  ve 
Bayram  Ilter  eşliğinde  teknik  gezi 
kapsamında  PTT'nin  işleyiş  tarzı, 
kayıtlı  ve  kayıtsız  posta  işlem  ve 
dağıtım  işlemleri  süreci  İle  kargo 
hizmetlerinin  işleyişi  konusunda 
bilgi  aldı. 


Gezi  sonrası  öğrenciler, 
derslerde  aldıkları  eğitimin  öner 
mini  PTT  ziyaretiyle  yerinde  gördüklerinde  farkına  vardıklarını 
vurguladılar. 

Taşova  Meslek  Yüksek  okul 
Müdürü  Yardımcı.  Doçent.  Dr. 
Burak  Bilgin;  "Derslerde  teorik 
bilgileri  alan  öğrencilerin  detay  İncelikleri  yerinde  görerek  sektörü 
daha  iyi  tanıma  fırsatı  bulmaları 
için  teknik  gezi  düzenlediklerini" 
belirtti. 


Bu  ak- 
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Yeni  Ama.sya.spor 
şampiyonluk  yolunda 


Kaymakam  kudret  Kurnaz 
başarılı  sporcuları 


darbe  aldı 


Bölgese)  Amatör  lig  4. 
Grupta  İlgin  12,  haftasın¬ 
da  Yeni  Amasya  Spor  ve 
Erbaa  spor  1-1  berabere 
kaldı. 


Amasya  12  Haziran 
stadyumunda  3  Nisan 
2016  Pazar  günü  saat 
15.Û&  de  oynanan  maça 
taraftarlar  yoğun  ilgi  gös¬ 


terdi.  Erbaa  Spor'u  yaklaşık  300  taraftarı  da  yalnız  bırakmadı. 

Yoğun  güvenlik  tedbirleri  altında  oynanan 


maç  şehitler  İçin  bir  dakikalık  saygı  duruşunda 
bulunulması  ile  başladı. 

Maça  her  takımda 
kontrolü  bir  şekilde  başladı.  Maçın  12.  dakikasında 
gelişen  Erbaa  Spor  atağında  sağ  kanattan  ceza 
sahasına  gönderilen  topa 
Özkan  düzgün  bir  vuruşla 
Erbaa  Spor'u  deplasman¬ 
da  1-0  öne  geçirdi. 

Y.  Amasya  Spor  yediği 
golden  sonra  ataklarını 
sıklaştırdı  ve  maçın  43. 
dakikasında  direkten  dönen  topa  Mustafa  yaptığı 
son  vuruşla  skoru  1-1  yaptı  ve  Jlk  yarı  bu  skorla  sona 
erdi. 

Maçın  2.  yarısında  her 
iki  takım  da  geliştirdikleri 
ataklarda  gol  atamayınca 
maç  1-1  sona  erdi. 

Bu  sonuçla  Erbaa 
Spor  ve  Y.  Amasya  Spor  52 
puana  ulaşülar  ve  Erbaa 
spor  averajla  liderliğini 
sürdürdü. 
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kabul  etti 


Taşova  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz  II  genelinde  beş 
dalda  birincilik  iki  dalda  ikincilik  alan  Atatürk  Ortaokulu  sporculanm  kabul  etti. 


öğretmenleriniz  olmak  üzere 
elde  ettiğiniz  başarıdan  dola¬ 
yı  hepiniz  tebrik  ediyorum. 
Burada  elde  ettiğiniz  başarılı 
sonuçları  bölge  yarışma- 


Okul  idarecileri  ve  Beden 
Eğitimi  Öğretmenlerinden  yapılan  müsabaka  Far  ve  elde  edilen  dereceler  hakkında  bilgiler  alan  Kaymakam  Kurnaz 
1,1  Başta  okul  idaresi  ve 


lannda  da  elde  etmenizi  bekliyorum. 

Ayrıca  sîzlerin  spor  müsabakalarının  yanında  derslerinizde  de  başarılı  olmanız 
bizieri  ayrıca  mutlu  ettE'dedi. 


“Hoşgeldin  Hayat” 
projesi  çerçevesinde 
1  Nisan’ da  ilçemizde 
madde  bağımlılığı 


semineri  verildi 


Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı 
Gençlik  Projeleri  Destek  programı  dahilinde  Amasya 
Taşova  Yrbo  spor  kutübü  ile 
ortaklaşa  yürütülen  Hoş  Geldin  Hayat  Projesi  kapsamında 
öğ  renci  Fere  Madde  Sağımlı  1 1  ğ  ı 
İle  mücadele  konulu  seminer 
düzenlendi. 

Müftülük  konferans  salonunda  Ortaokul  ve  Lise  öğrencilerine  yönelik  düzenlenen  seminerde  konuşan  Kulüp  Başkam  Ömer  Sayar 

"Sevgili  gençler  sizin  sorumluluğunuz  çok  büyük.  Bu 
ülkeye  bu  ülkenin  geleceğine 
sîzler  sahip  çakacaksınız.  Siz 
Rabbinize,  ailenize,  topl umunuza,  ülkenize,,  devletinize  ve 
insanlığa  karşı  olan  sorumluluğunuzu  en  iyi  şekilde  idrak  edecek  ona  göre  strateji 
geliştirecek,  örnek  bir  millet 
olacaksınız. 

Bunun  için  bagajınızda 
yeteri  kadar  materyal  var.  Unut mayın  insanlık  size  muhtaç.  Siz  sevgili  gençler  sizler 


maddelere  bağımlı  olmayacaksınız.  Siz  esrar  eroin  siga¬ 
ra  alkol  ve  benzeri  ne  kadar 
beyninizi  ve  bedeninizi  yok  eden  sizi  çürüten  maddeler 
varsa  onlara  bağımlı  olmayacaksınız.  Sizler  üstün  ve  yüce  değerlere  bağlı  ve  bağımlı 
olacaksınız.  Siz  dininize,  ülkenize  milletinize  devletinize 
siz  insanlığın  ortak  vicdanına 
bağlı  ve  bağımlı  olacaksınız. 
Siz  insanlığın  kurtuluş  reçetesi  olan  erdemli  davranışlara 
bağlı  ve  bağımlı  olacaksınız. 
Sız  hak  ve  hakikate  bağımlı 
olacaksınız.  Ben  sizi  şimdiden 
kutluyorum.  Allah  yolunuzu 
açık  etsin11  dedi. 

Seminerde  Taşova  Toplum  Sağlığı  Merkezinde  görevli  hemşire  Ebru  Şahin  tarafından  öğrencilere  madde 
bağımlılığının  zararları  ve  korunma  yolları  ile  çözüm  yolları  Kübra  Aydoğan  ise  Sosyolojik  ve  psikolojik  sebepleri 
ile  ilgili  seminer  verdi. 


